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Van de redactie
Op woensdag 24 augustus zijn we aan ons jubileumseizoen
begonnen. Want in november mogen we vieren dat we 30 jaar
bestaan. En dat gaan we ook vieren met u in de vorm van een
jubileumconcert. Het thema van dat concert is ‘Geloof, hoop en liefde’.
De liederen die we zullen zingen zijn in dit thema gekozen, Daarover
leest u meer in deze Vriendenbrief.
Net voor de vakantie werd ons koor uitgebreid met twee nieuwe leden. Eric
Prince komt de tenoren versterken en Jan Burgmeijer de bassen. Zij zijn al flink
aan het oefenen met het repertoire voor het jubileumconcert. Vanaf deze plaats
heel veel plezier op het OKS.
Niet elk koor kan zich gelukkig prijzen met voldoende bassen en tenoren. Op
dit moment hebben wij meer mannen dan vrouwen. Dat is tijdelijk, want na ons
jubileum gaat er een aantal leden ons koor verlaten, omdat zij elders gaan
zingen. Daarom zijn we nog op zoek naar een nieuwe alt. Als u iemand kent die
alt zingt en op zoek is naar een (ander) koor, wilt u dat ons even melden of als
uzelf alt zingt, mag u zichzelf melden.

Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim, al weer 30 jaar!
Al weer 30 jaar geleden hebben enkele jongeren, waaronder ondergetekende,
een a capella zanggroep opgericht. In eerste instantie Kleinkoor genoemd,
maar al snel werd de naam Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim. De aard van
het koor werd en wordt daarin goed weerspiegeld. 
Oecumenisch: De koorleden zijn afkomstig van verschillende christelijke
tradities; we zingen in verschillende kerken zonder aan één kerk gebonden te
zijn en we zingen kerkelijke muziek. 
Kleinkoor: Ooit zong ik in het zogenaamde kleinkoor van kapelaan Kuypers,
hier in de St. Pancratiuskerk in Sassenheim. Dit vond ik zo geweldig dat dit
later is voortgezet in het jongerenkoor van die tijd; met een klein groepje



zongen we al a-capella. Daarna is dus in 1986 het huidige kleinkoor opgericht.
En de naam zegt het al, we willen een kleine groep blijven van zo’n twintig
personen. 
Sassenheim: De basis van het koor ligt in Sassenheim, ook al komen niet alle
leden uit Sassenheim.
In het weekend van 5 en 6 november gaan we
dus ons zesde lustrum vieren, de meeste koorle-
den hebben al meerdere lustrums meegemaakt,
en enkelen zijn zelfs al die jaren al lid! Zaterdag
5 november gaan we naar het klooster in
Egmond-Binnen en zullen we na een lunch en
rondleiding een eerste beknopte uitvoering geven
van ons lustrumconcert. Organist Ad de Joode zal
ons bij een aantal nummers begeleiden. Hij is vaste organist van de Protestant-
se Gemeente Sassenheim. Zo geven we deze uitvoering een speciaal tintje
door dus niet alleen a capella te zingen. We hebben in ons repertoire een
aantal prachtige nummers welke zich uitstekend lenen om met orgel of piano
uit te voeren. Op zondag geven we dan ons eigenlijke lustrumconcert hier in de
Julianakerk aan de Julianalaan in Sassenheim aanvang 14.30 uur. Ook hier zal
Ad ons begeleiden. Het is voor ons een thuiswedstrijd, we repeteren al jaren
in deze kerk.
Op het repertoire staan prachtige nummers waaronder het mooi en ingetogen,
hedendaagse Do not be afraid van Philip Stopford. Maar ook nummers zoals
het Cantique de Jean Racine van Gabriel Fauré en het prachtige The Lord
bless you and keep you van John Rutter. Uit de honderden nummers welke we
in de loop der jaren hebben opgevoerd zullen we dan ook een mooi repertoire
uitvoeren. Natuurlijk ook enkele primeurs: Justorum Animae van Stanford;
Festival Hosanna van Mary Ann Lightfoot en pas voor de tweede keer het Love
Divine van Philip Stopford.
We hopen u allen te ontmoeten bij ons jubileumconcert op zondagmiddag; de
toegang is gratis.

Paul Burgmeijer, dirigent

Voorstellen nieuwe leden

#### Om gelijk maar met de deur in huis te vallen: Wie is Eric Prince?
Ik ben op 23 januari 1950 in Tilburg geboren, opgegroeid in
een muzikaal gezin van RK huize. Op de lagere school was
ik al meteen bij het schoolkoor en hebben we 1x bij de KRO
in Hilversum gezongen. Het gymnasium doorliep ik geduren-
de een aantal jaren op een missiehuis, waar we naast voetbal
ook goed muziekonderwijs kregen en mooie missen met
orgelbegeleiding hebben gezongen. Ik kon geneeskunde in
Nijmegen gaan studeren en daar ontmoette ik mijn vrouw in



het Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock. We trouwden onder de
klanken van Faure’s Cantique de Jean Racine.
Van 1981-2009 werkte ik als huisarts in een solopraktijk in Leiden met mijn
vrouw als doktersassistente. Eind negentiger jaren zong ik in de Leonarduspa-
rochie bij een koortje van meedenkende gelovige volwassenen. Toen die kerk
sloot ging ik 7 jaar bij de Cantorij van de Petruskerk. In die kerk werd de missa
in C van Mozart opgevoerd door kamerkoor Akkoord, waar ik daarna van 2009-
april 2016 lid werd. De Elias en Johannes passion waren de meest aanspre-
kende werken. 
Eind 2010 verhuisden we naar Ringvaartzijde in Lisse, een heerlijke woning.
In 2014 werd koor ‘Route 66 Lisse’ opgericht, plezierig zingen! 
Nogal druk ben ik met vrijwilligerswerk zoals de Cultuur-Historische Vereniging
‘Oud Lisse’, overleg CultuurHistorisch Genootschap, Comite Open Monumen-
tendag, de Zonnebloem, Stedenband Leiden-Torun. Fietsen in de bollenstreek
is geen straf! Woensdag is onze oppasdag in Warmond bij twee kleinzonen.
# Hoe ben je in contact gekomen met het OKS en heb je al eerder in

een koor gezongen?
Ik heb het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim een keer in Lisse gehoord in
de Pauluskerk, wat ik enorm verfrissend vond qua muziek en met de partituur
via het grote beeldscherm, zodat ik als tenor mee kon zingen. Daarna ben ik
na gesprek met Hein Hendriks ook naar een avonddienst in de Dorpskerk
geweest. 
# Wat spreekt je het meest aan bij het OKS? En bevalt het zingen je bij

het OKS?
Het kerstconcert 2015 in de Engelbewaarderskerk te Lisse was zo goed dat we
(Jan Burgmeijer en ik ) met Paul hebben gesproken of we lid konden worden.
Zo’n bijzonder mooie koorklank en prachtig repertoire. Na de eerste paar
maanden voel ik me al echt geaccepteerd en hoop bij het lustrum extra
muzikaal kracht bij te kunnen zetten. 
Helaas ben ik 2 oktober in Italië bij onze andere dochter met de pasgeboren
baby en een 2 jarige kleinzoon want dat hebben we al vroeg geboekt. Dus bij
de eerste Taizédienst van dit seizoen, kan ik er helaas niet bij zijn.

#### Wie is Jan Burgmeijer?
Ik ben de oudste broer van de dirigent en oprichter Paul. Ik
ben 59 jaar. Ik woon in Warmond en ben getrouwd met Tekla.
We hebben drie zoons die niet meer thuis wonen. Ik werk bij
de nationale organisatie voor toegepast onderzoek: TNO. Ik
ben daar Programmamanager voor het thema Mobiliteit &
Logistiek. Dat betekent dat ik onderzoeksprojecten binnen dit
thema opzet en laat uitvoeren waarbij er vaak sprake is van
intensieve samenwerking tussen overheden (ministerie van
Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat), kennisinstellingen
(universiteiten) en bedrijven (van kleine start-ups tot grote bedrijven). Het is een



leuke maar ook intensieve baan. Het zingen is dan een zeer welkome
afwisseling en ontspanning. Verder zwem ik twee keer in de week ‘s morgens
om 7.00 uur met mijn broer Paul. Tenslotte ben ik vrijmetselaar bij de loge La
Vertu in Leiden.
#### De vraag hoe je in contact bent gekomen met het OKS is eigenlijk

overbodig, maar toch… hoe komt het dat je nu mee wilt zingen bij
het OKS. Heb je al eerder in een koor gezongen?

Ja ik ben mijn hele leven al koorzanger. Net als Koos en Paul ben ik begonnen
bij het jongenskoor van Aad van de Zanden. Als student zong ik in Delft bij
Krashna Musika, daarna in Warmond bij het Iriskoor en de afgelopen zeven
jaar in Leiden bij kamerkoor Akkoord. Ik heb twee jaar zangles gehad bij Margot
Kalse.
# Wat spreekt je het meest aan bij het OKS? En bevalt het zingen je bij

het OKS?
Ik vind het prettig dat het koor niet zo groot is. Ongeveer vijf zangers per stem-
groep. Het is heel goed ingezongen en in balans. De leden kennen elkaar al
jaren en de sfeer is prima. Ik ga al jaren naar uitvoeringen en heb daar altijd
van genoten. De religieuze muziek spreekt mij aan. Toen ik het niet meer zo
naar mijn zin had bij Akkoord ben ik om mij heen gaan kijken. Doordat Paul een
vacature voor een bas had, heb ik mij met Kerstmis samen met tenor Eric bij
Paul gemeld als belangstellende. Dat wat ik dacht van het koor is tot nu toe
goed uitgekomen en ik ga met veel plezier op woensdagavond naar de
repetitie. 

  Agenda 

zondag 2 okt. : Taizédienst om 19.00 uur: Dorpskerk van Sassenheim 
zaterdag 5 nov. : Try-out van het jubileumconcert om 15.00 uur in de

abdij van Egmond m.m.v. Ad de Joode
zondag 6 nov. : Jubileumconcert om 14.30 uur in de Julianakerk

m.m.v. Ad de Joode
zondag 4 dec. : Taizédienst om 19.00 uur: Dorpskerk van Sassenheim
zondag 11 dec. : Viering in het Alrijne ziekenhuis te Leiden 

Wilt u vriend of vriendin worden van ons koor? Neem dan contact op met:
Arja Meijer tel: 0252-23 16 98 e-mail: arjameijer@hetnet.nl   

Wilt u informatie over optredens? Neem dan contact op met de secretaris: 
Peter Schoonens tel: 0252-41 06 07 e-mail: p.schoonens@casema.nl  

L  Website: www.kleinkoor.nl 

Facebook: www.facebook.com/kleinkoor 


