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Van de redactie
Dit is de laatste Vriendenbrief van dit bijzondere seizoen waarin we ons 30 jarig
bestaan hebben gevierd, waarin onze dirigent in april een lintje mocht
ontvangen en waarin er wat gewisseld is in de samenstelling van leden.
In deze Vriendenbrief leest u de ervaring van Paul over het krijgen van een
lintje, stelt onze nieuwe alt Lumke Arentshorst zichzelf voor en schrijft Han
Verveld (bas) hoe hij zijn tienjarig lidmaatschap heeft ervaren. Op de laatste
repetitie in juni zal hij afscheid van ons nemen. Dit zal dan ook zijn laatste
bijdrage zijn aan de Vriendenbrief.
Op woensdag 14 juni sluiten wij die bijzondere seizoen af. Eind augustus gaan
we weer starten met repeteren voor een concert met muziek van twee jonge
componisten: Philip Stopford (1977) en Ola Gjeilo (1978) en onze deelname
aan het Nederlands Koorfestival. Daarvoor hebben wij ons aangemeld.
Wanneer beide activiteiten zijn, weten we nu nog niet. Daarvan houden we u
uiteraard op de hoogte in een volgende Vriendenbrief en via onze website en
de pagina op Facebook.

Voor u allen een goede zomertijd gewenst.

Als jij kunt kiezen wat kies je dan?
Naar aanleiding van het krijgen van Paul´s lintje, heeft Han
hem een aantal vragen gesteld om zo te weten te komen
wat het hem heeft gedaan.

#### Mensen verrassen of mensen van te voren informeren?
Ik ben toch wel iemand van de planning. Een belangrijk deel van de voorberei-
ding voor de repetities is plannen. Zo informeer ik de koorleden zeer geregeld
over de te zingen nummers in de komende repetities. Dat scheelt een hoop



sjouwwerk en geeft de echte liefhebbers de kans om zich nog beter voor te
bereiden. Maar in de planning vind ik het ook wel leuk om soms de koorleden
te verrassen, bijvoorbeeld met een andere opstelling of de uitdaging om in een
kwartet of octet te zingen.

#### Zelf muziek maken of een koor dirigeren?
Een koor dirigeren is net als muziek maken, de koorleden zijn mijn instrument
en ik bespeel ze. Ik kan van alles doen, vooral als er goed gekeken wordt. Dat
is ook eigenlijk het leukste aspect van het dirigent zijn, het helemaal naar je
hand zetten van een ingestudeerd stuk muziek. Zelf zingen vind ik ook fijn,
maar goed, als dirigent zing je her en der mee en voor. En trouwens, het is niet
zo maar een koor, we hebben het over het OKS met muziek welke ik zelf heb
gekozen. Fijn ook dat elk lid zijn of haar steentje bijdraagt, in de voorbereiding
van een uitvoering, in het aandragen van nieuwe muziek, in het bestuurlijke
werk, in het helpen instuderen van nieuwe muziek. Het OKS is voor ieder een
fijne, kleine, hechte groep waarmee we mooie muziek willen maken.

# Ontvangen van een lintje of mensen bedanken die je hebben
voorgedragen?

Ik vind het erg fijn om op zijn tijd een bedankje of complimentje te krijgen, dat
geldt denk ik voor iedereen. Daarom geef ik zelf ook
graag complimenten weg. Een positieve aanpak
werkt, denk ik, altijd beter dan een te negatieve
houding. Het mooiste aan het krijgen van het lintje
vind ik het feit dat er blijkbaar mensen zijn die jou op
die manier willen danken en eren om wat je doet. Dat
is hartverwarmend.

Met het koor hebben we deze feestelijke gebeurtenis
gevierd, waarbij we Paul hebben toegezongen met
een door Margriet gemaakt lied op de wijze van ‘The
wild rover’. Het hele lied afdrukken was te lang, dus
hierbij een aantal coupletten:

referein: Geef die man een lintje, want hij heeft het verdiend
veertig jaar musiceren en dat alles om niet.

2 Het jongerenkoortje was zijn eerste klus
maar hij wilde veel meer, OKS werd het dus
Wij wonnen zelfs prijzen, zijn alom bekend
en dat dankzij ons Paultje, een topdirigent. Refr.

4 Met Up to Stage had hij heel veel succes
het leken wel profi’s, dat dankzij zijn les
de kinderen dansten en zongen vol vuur
Paul’s halve familie zat in het bestuur. Refr.



5 Zo zorgt Paul in Sassem voor heel veel vermaak
en geeft zijn talenten voor de goede zaak
of puber of grijsaard het maakt geen verschil
Paul leert je wel zingen, als jij maar graag wil. Refr.

De nieuwe alt stelt zich voor
Mijn naam is Lumke Arentshorst-Baalbergen, ben 48 jaar geleden geboren in
Katwijk aan Zee en ben daar ook opgegroeid. Omdat ik met een echte
Sassemer ben getrouwd, kwam ik in Sassenheim terecht. 
Ik kom uit een protestants gezin en vanaf het eerste moment dat ik in de
(Juliana)kerk kwam heb ik me er thuis en welkom gevoeld en daardoor heb ik
snel mijn plekje gevonden in Sassenheim. 
Toen de kinderen (twee zonen) klein waren heb ik een
aantal jaren niet gewerkt. Mijn man werkte in de bloembol-
len en was regelmatig ´op reis´. Hoewel ik het als heel
prettig heb ervaren om die jaren geen (betaalde) baan te
hebben wilde ik na een kleine 10 jaar toch weer graag aan
de slag. Ik werk nu drie dagen in de week in Zorghotel de
Kim in Noordwijk en doe daar de financiële administratie. 
Mijn hele leven ben ik eigenlijk wel met muziek bezig
geweest. Begonnen als kind op de blokfluit, daarna hobo
en de laatste jaren speelde ik fagot bij Harmonievereni-
ging ́ Crescendo´. Toch is het altijd een grote wens geweest om in een koor te
zingen. Behalve de lenteklokjes en af en toe een projectkoor was ik niet eerder
lid van een koor. 
Toen ik kennis maakte met het OKS wist ik wat ik wilde maar ik wist uiteraard
niet of ik goed genoeg kon zingen. Toen ik kort na het laatste concert de
uitnodiging kreeg om mee te zingen met de alten om te kijken of het wat voor
me was, heb ik die kans dan ook met beide handen aangegrepen. 
Wat mij erg aanspreekt aan het koor is het oecumenisch karakter, Ik heb het
altijd als heel bijzonder ervaren hoe de verschillende kerken samenwerken in
Sassenheim. Dit is iets wat ik niet ken vanuit mijn jeugd en daarom is het
wellicht voor mij extra waardevol. Uiteraard vind ik het repertoire ook erg mooi.
Ik vind het super om met nieuwe stukken bezig te zijn van bijvoorbeeld
Stopford en Gjeilo. Het is uiteraard een uitdaging om het hele repertoire te
leren kennen. Ik denk dat het jarenlang bespelen van een instrument voordelen 
met zich meebrengt zowel wat betreft het lezen van de muziek als de
beheersing van de ademhaling. 
Ik heb het erg naar mijn zin bij dit koor. Ik denk dat deze zangstem goed bij mij
en bij mijn stem past.



Blijf niet staren op wat vroeger was
Deze dichtregel van Huub Oosterhuis komt boven als ik denk aan mijn
naderende afscheid van het OKS. Uiteraard laat ik na tien jaar veel ervaringen
achter. Er is ook een mooie reden om te stoppen: de behoefte om nog iets
anders te beginnen.
Het OKS is een klein koor, zingt a capella en richt zich al
jaren op een mooie koorklank. Ik word ouder, jongere
stemmen lijken me beter voor een mooie koorklank.
Daarnaast zoek ik -weer- het zingen met instrumentale
begeleiding. En dat zou best wel eens iets kunnen zijn in
een groter koor.

De verbondenheid in het OKS ontstaat doordat het
een klein koor is. Maar zeker ook door de mensen zelf. De
betrokkenheid op elkaar, plezier maken en feedback
geven heb ik als heel aangenaam ervaren. Bovendien niet
te vergeten: de jaarlijkse kooruitjes.

Het zijn tien goede muzikale jaren geweest.

Hartelijke groet,  
Han Verveld

  Agenda
 
zondag 1 okt. : Taizéviering om 19.00 uur in de Dorpskerk
zondag 3 dec. : Taizéviering om 19.00 uur in de Dorpskerk

Wilt u vriend of vriendin worden van ons koor? Neem dan contact op met:
Arja Meijer tel: 0252-23 16 98 e-mail: arjameijer@hetnet.nl   

Wilt u informatie over optredens? Neem dan contact op met de secretaris: 
Peter Schoonens tel: 0252-41 06 07 e-mail: p.schoonens@casema.nl  

L  Website: www.kleinkoor.nl 

Facebook: www.facebook.com/kleinkoor 


