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Van de redactie
In de eerste Vriendenbrief van 2018 willen we u weer informeren over de
komende optredens. Tijd en plaats daarvan kunt u vinden in de agenda.
Als eerste verlenen we weer onze medewerking aan de drie diensten in de
Stille Week. Een mooie cyclus van drie diensten waarmee je de weg naar
Pasen gaat en bezingt.
Daarna komt de datum dat we meedoen aan het
koorfestival in zicht. Op zondag 22 april gaan we
naar Barendrecht om daar in theater ‘Het Kruis-
punt’ vier liederen te zingen van twee nieuwe
componisten, beiden veertigers. De tijd waarop wij
het podium op moeten is nu nog niet bekend.
Daarover zullen we u op de hoogte houden op
onze website en via Facebook.
De week erna kunt u ons beluisteren in de Dorps-
kerk bij het Nieuwe Componisten Matinee. Daar
bent u uiteraard van harte welkom!
In mei en juni verlenen we onze medewerking aan
twee Taizédiensten. De data staan in de agenda.
Als laatste dit seizoen heeft ds. T. Moll ons ge-
vraagd om te zingen tijdens zijn afscheidsdienst
op zondag 1 juli. Met deze vraag zijn wij zeer
vereerd en blij. 
De zgn. uitjescommissie is bezig met het maken van plannen om eens wat
anders te doen met elkaar. Zingen doen we wekelijks, maar iets cultureels,
sportiefs en met elkaar eten, doen we maar eens per jaar bij het uitje. Datum
en programma zijn nog niet bekend. Het programma blijft meestal een
verrassing tot het moment van vertrek.



Vanuit het bestuur
Op dit moment zijn we hard aan het repeteren voor de Stille Week en natuurlijk
voor de twee belangrijke festiviteiten in april.  
Op 22 april 2018 doen we mee met het Nederlands Koorfestival. Op deze dag
gaan we in Barendrecht strijden om de eerste plaats van Zuid-Holland.  Natuur-
lijk kunt u ons dan komen aanmoedigen! We moeten 15 minuten zingen, we
zullen twee liederen van Ola Gjeilo zingen en twee van Philip Stopford.  Wij zijn
als laatste provincie aan de beurt, van alle andere provincies is dan inmiddels
bekend wie er gewonnen heeft en doorgaat naar de landelijke finale. Als u er
iets meer over wilt weten kunt u op Youtube het volgende filmpje bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=D8x_Rn7ib7Q
Een week later op zondag 29 april 2018 geven wij een ‘Nieuwe Componisten
Matinee’.  Dit concert zal plaatsvinden in de Dorpskerk en begint om 15.00 uur.
Tijdens dit concert zingen wij uitsluitend liederen van twee nieuwe componis-
ten: Ola Gjeilo en Philip Stopford.  Bij een aantal liederen zullen we begeleid
worden op de piano door Marlies Fioole. Zij was eerst lid van het OKS, maar
is er na onze lustrumviering in november 2016 mee gestopt. Extra leuk dus
voor haar dat ze in een andere rol mee kan werken aan ons matinee.  
We hopen u te zien bij één (of meer) van onze optredens!
Vriendelijke groeten, 

Marina Reehoorn, voorzitter

Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig hebben wij vrienden! 

Ook dit jaar weer zijn wij voor bijna al onze activiteiten financieel afhankelijk
van de contributie van de leden en de donaties van onze vrienden. 
Vorig jaar trof u nog een acceptgiro aan, maar
ook OKS wordt steeds digitaler. Dat geldt dan
vooral voor onze communicatie met vrienden en
de bankzaken, maar gelukkig niet voor ons ge-
luid. Dat zal altijd analoog blijven! 
Daarom vragen wij uw bijdrage over te maken via
elektronisch bankieren naar NL13 INGB 0007 8245 82 t.n.v. Oecumenisch
Kleinkoor Sassenheim. 
Met uw bijdrage kunnen wij o.a. muziek kopen, repeteerruimte huren en onze
uitvoeringen organiseren. Hiermee hopen wij ook weer onze vrienden gelukkig
te maken! Hartelijk dank! 

Peter van Wijk, penningmeester

Nieuwe componisten: Ola Gjeilo en Philip Stopford
Ola Gjeilo (spreek uit als Yay-Lo) is in 1978 geboren in Noorwegen en woont
nu al jaren in New York. Deze stad vormt een voortdurende bron van inspiratie
voor zijn muziek. Zo wordt hij sterk beïnvloed door moderne filmmuziek, maar
het doet ook denken aan de muziek van andere componisten uit Noord Europa,
zoals Arvo Pärt uit Estland.



Al van jongs af aan luisterde hij naar veel verschillende soorten muziek, vari-
erend van jazz (zijn vader speelde saxofoon) tot klassiek en pop. Met een goed
gehoor kon hij al snel veel muziek naspelen op de piano en al improviserend
ging hij zo eenvoudige stukjes muziek componeren.
Tegenwoordig gebruikt hij ook computerprogramma’s
om zijn muziek t schrijven, zodat je gelijk de muziekin-
strumenten en de stemmen van zangers kunt horen –
veel makkelijker dan componeren met pen en papier!
Toch blijft ook voor hem het componeren een individu-
ele bezigheid waarbij de inspiratie vooral van binnenuit
komt. Soms echter gebruikt hij ook de muziek van an-
dere componisten. Zo is het ‘Ubi Caritas’, dat wij als
koor tijdens het concert ten gehore brengen geïnspi-
reerd op het nummer met dezelfde titel van Maurice Duruflé - twintigste eeuwse
muziek op eeuwenoude teksten. Ook het OKS heeft het ‘Ubi Caritas’ van deze
componist (Duruflé) gezongen - het is zelfs het titelnummer van een van onze
cd’s.
Over de liederen die het koor ten gehore brengt zegt hij zelf:
Mijn koormuziek neigt over het algemeen meer naar de klassieke kant. Ik
geloof dat veel mensen het  woord ‘filmisch’ gebruiken om mijn meest recente
muziek te omschrijven. Het is natuurlijk een vage omschrijving, maar mensen
lijken een intuïtief gevoel te hebben voor wat het impliceert: muziek die sugges-
tief is, een beetje weelderig overkomt en een symfonisch geluid heeft dat op de
een of andere manier beschrijvend overkomt bij de luisteraar.

Bron: www.classicstogo.nl

Philip W.J. Stopford (geboren 1977) is een jonge componist, dirigent en orga-
nist. Hij krijgt in toenemende mate belangstelling en waardering voor zijn com-
posities voor koor, met name in Engeland en de VS.
De carrière van Philip Stopford voert langs grote kathe-
dralen in Engeland. Eerst als koorknaap van de West-
minster Abbey. Later won hij  een  belangrijke prijs die
hem in staat stelde te studeren op het orgel van de Tru-
ro Cathedral in Cornwall. Daar startte hij met compone-
ren, het bewerken van gebeden uit de Anglicaanse tra-
ditie.
Hij is geworteld in de traditie van de Anglicaanse kerk-
muziek. Deze muziek kenmerkt zich door een harmo-
nieuze stijl. De muziek geeft vaak treffend de inhoud van de tekst weer met een
prachtige samenklank tussen de verschillende stemmen.
Stopford combineert stralende melodieën met glorieuze harmonieën: a capella
of met -in de regel- orgelbegeleiding.



Bekend is deze componist geworden door zijn bewerking van de Coventry
Carol ‘Lully, Lulla, Lullay’. In 2013 hebben luisteraars hem vanwege deze
compositie verkozen voor de Classic FM 2013 Hall of Fame!
Dikwijls heeft Stopford geschreven voor de kathedrale koren waar hij dirigent
was zoals in Oxford, Chester en Belfast. Hij heeft met het koor van de Truro
Cathedral een cd opgenomen waarop het stuk ‘Collect for the Queen’ staat ter
ere van het jubileum van de koningin van Engeland. Op beschaafde wijze heeft
zij  Stopford laten weten dat dit haar niet is ontgaan.
Deze jonge componist heeft veel bewerkingen geschreven van Latijnse kerk-
muziek en Engelse gezangen. O.a. een ‘Ave Verum’, een Stabat Mater en
Latijnse Mis en veel hymnes die vaak rustig en bijna meditatief overkomen. Het
dooplied ‘Do not be afraid’ in ontroerend, het ‘Irish blessing’ verraadt Keltische
invloeden terwijl ‘Teach Me’ weer oer-Engels klinkt.
Composities van Stopford zijn uitgevoerd aan beide zijden van de oceaan. In
de V.S. o.a. in New York, Chicago en Philadelphia. In Nederland groeit zijn
bekendheid dankzij de mond tot mond reclame. Het was voor ons koor een eer
en een groot genoegen dat Philip Stopford in 2013 voor ons naar Sassenheim
kwam voor een workshop.

  Agenda
 
donderdag 29 maart : Witte Donderdag om 19.30 uur in de Dorpskerk
vrijdag 30 maart : Goede Vrijdag om 19.30 uur in de Dorpskerk
zaterdag 31 maart : Stille Zaterdag om 21.30 uur in de Dorpskerk
zondag 22 april : Nederlands Koorfestival in Barendrecht
zondag 29 april : Nieuwe Componisten Matinee om 15.00 uur in de

Dorpskerk
zondag 6 mei : Taizéviering om 19.00 uur in de Dorpskerk
zondag 3 juni : Taizéviering om 19.00 uur in de Dorpskerk
zondag 1 juli : Afscheidsdienst van ds. T. Moll om 10.00 uur in de

Julianakerk

Wilt u vriend of vriendin worden van ons koor? Neem dan contact op met:
Arja Meijer tel: 0252-231698 e-mail: arjameijer@hetnet.nl   
Wilt u informatie over optredens? Neem dan contact op met de secretaris: 
Margreet Burgmeijer tel: 0252-231015

e-mail: margreetburgmeijer@casema.nl
•  Website: www.kleinkoor.nl 
• Facebook: www.facebook.com/kleinkoor 


